Mexico 606

Zangeres zonder naam

Ik ben naar Mexico gekomen

Het land van liefde en van zon

‘T was in de schaduw van de bomen

Dat net als in dromen een sprookje begon
Ik was daar op een groot fiésta

En zag een cabanero staan

We dansten samen toen de Rumba

En ja bij die Rumba, is alles ontstaan

Gitaarmuziek. Klonk door de Mexicaanse nacht
Gitaarmuziek. Heeft liefde voor ons meegebracht

Ik zal er altijd blijven wonen

Geef andere landen ,maar cadeau
Ja het blijft mij steeds bekoren
Want ik heb mijn hart verloren

in het mooie Mexico

Mexico, Mex-i-i-i-i- co

O land van al mijn dromen.
Met je gitaarmuziek
Bracht je de romantiek
voor hem naar mij

Mexico Mex-i-i-i-i- co.

Ik blijf er altijd wonen.

Je bent me alles waard,
Een paradijs op aard

Ja dat ben jij

Mexico, Mexico

Mexico, Mexicooooooo! Olé



