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Ik zag de lichten van het plein, waar het o zo leuk kan zijn 
een gitarist, een acrobaat, ja dat zie je hier op straat 
Een boodschap van een heilsoldaat,  
een junk die voor je staat 
Dat is leven, dat is leven op het plein 

 
Refrein (2x) 
Dit is mijn plek, hier staat mijn wieg, 
hier komt mijn bloed vandaan 
Het is te gek om hier te zitten, je mag ook staan 
Zelfs als het regent en 't is leeg, geen wijn of biertje kreeg 
Ach dan nog, ach dan nog, er is toch leven op het plein 
(2e keer)  
Ach dan nog, ach dan nog, er is toch leven, leven op het 
plein 
 
Een travestiet, een ijscoboer, een danseres een houten vloer 
Gewone dingen, die je vindt alleen op straat  
Dit is mijn plein, dit is mijn plek, hier zijn de zorgen even weg 
Dat is leven, dat is leven op het plein 

 
Refrein 2x): 
 
<< Muzikaal intermezzo>>  

 
 Dat is leven, dat is leven op het plein 
 
Refrein 2x: 
 
(2e keer) Er is toch leven, leven op het plei____ n 
 
 

 

 


