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Hand in hand kameraden 
Hand in hand voor Feyenoord één  
Geen woorden maar daden, leve Feyenoord één  
Hand in hand kameraden 
Hand in hand voor Feyenoord één  
Geen woorden maar daden,  
leve Feyenoord één  
 
k heb m’n hart op Katendrecht verloren 
’t Was in een woning in de Delistraat 
Daar liet ik mij door vleierij bekoren 
Nu weet ik beter, maar ’t is helaas te laat 
Had ik maar nooit die dame aangekeken 
Was ik maar nooit die woning ingegaan 
Helaas, helaas ik ben voor haar bezweken 
Ik heb er reuze fout gedaan 
 
Goedenavond, goedenavond met mekaar 
Aan de tafeltjes en aan de bar 
Neem me niet kwalijk dat ik u allen nog niet ken 
Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben 
Ik ben Japie de portier 
Ik heb zo’n jofel baantje hier 
Ik zeg altijd keer op keer 
Dag mevrouw en dag meneer 
Hoe vindt u hier bij ons de sfeer 
Bij een lied en een glas wijn 
Kan het zo gezellig zijn 
Maak vanavond veel plezier 
Geef uw hoed en jas maar hier 
Want ik ben Japie de portier 
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Breng mij naar Rotterdam terug 
Breng mij naar Rotterdam terug 
Geef mij de Boompjes in de zomerzonneschijn 
Geef mij de Blaak en het leuke Calandplein 
Breng mij naar Rotterdam terug 
Breng mij naar Rotterdam terug 
Daar zie je steeds voor noppes nog een  
diender op de tram 
Dus, breng mij naar Rotterdam 
 
Daar komen de schutters.Daar komen ze aan 
De mannetjesputters. Van Rotterdam 
Oh wat een geschitter. Wat maken ze lef 
Dat komt van de bitter, En plichtsbesef 

  
Dat kan alleen in Rotterdam 
Ja, daar weten ze van wanten 
Kilometers in het rond 
Gaan de palen in de grond 
Waar je kijkt, aan alle kanten 
Dat kan alleen in Rotterdam 
Ja, daar weten ze van wanten 
Want de tunnel, kant en klaar 
Krijg je nergens anders voor mekaar 
Dat kan alleen in Rotterdam 

 


