
Rode lippen, rode rozen, rode wijn    613 
 

Refrein: 
Rode rozen, rode lippen, rode wijn 
Dat zal een herinnering aan Italië zijn  
Rode rozen, rode lippen, rode wijn 
Wat kan er dan, nog beter zijn 
Rode rozen, rode lippen, rode wijn 
Wat kan er dan nog beter zijn 
 
Als straks het maantje schijnt 
En het daglicht stil verdwijnt 
Lacht voor iedereen een ster 
Zo eindeloos ver 
 
Ja als de zon verzinkt 
Is ’t alsof een lied weerklinkt 
Wordt de wereld eerst volmaakt 
Want liefde ontwaakt 
 
Hijs de witte zeilen maar op 
Wimpel in top, naar ´t ruime sop 
Want met slanke boten op zee 
Vind je geluk voor twee 
 
Refrein: 
 
<< Muzikaal intermezzo >> 
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