Blad 1
In ons café 625

Refrein:

In ons café... is het gezellig,

kom zing maar mee.

De mensen dansen hier aan de bar,
echt iedereen...

In ons café... is het gezellig,

kom feest maar mee.

Een goede vriend vind je hier,

je bent er nooit alleen.

Heren:

Heel lang geleden heb ik jou ontmoet...
Hier in dat kleine café...

Jij stond te zingen met een zwarte hoed...
En iedereen deed met je mee...

Dames:

Het was zo gezellig die avond, m’n vriend
Ik vroeg toen zing met me mee...

We hebben gezongen tot diep in de nacht...
En iedereen deed met ons mee.

Refrein: In ons cafe...

Heren:

Ook jij zingt een lied met een lach en een traan,
Dat raakt de mensen het meest...

De nacht is ons leven, dat is ons bestaan,

En overal is het groot feest

Blad 2
In ons café 625

Dames:

“Jij denkt maar’en “Kali”, dat was ons geluk...
Dat hadden wij nooit verwacht...

Ja.., ‘t was weer gezellig m’n vriend...

We zingen tot diep in de nacht...

<< Muzikaal intermezzo>>

Refrein:

In ons café... is het gezellig,
kom zing maar mee.

De mensen dansen hier aan de bar,
echt iedereen...

In ons café... is het gezellig,
kom feest maar mee.

Een goede vriend vind je hier,
je bent er nooit alleen.

In ons café... is het gezellig,
kom feest maar mee.

Een goede vriend vind je hier,
je bent er nooit alleen.

Een goede vriend vind je hier,
je bent er nooit alleen.



