Vrede 632 Blad 1

(Ben Cramer)

Ik heb gebeden dat wij eens moeten leren
Dat wij de handen in elkaar moeten slaan
Dit zijn de uren waarin wij moeten keren
Dat al het onrecht zo niet verder mag gaan

Zeg niet dat je het nimmer hebt geweten
Steek je kop toch niet in de grond

In de duisternis moet er ook nog licht zijn
Eén woord dat je verstond

Hoog aan de hemel staan de sterren

die weten

Diep in de zee daar ligt het grote geheim
Laat ons dan samen zoeken

om het te vinden

Ik heb gebeden dat het waar mag zijn

<<Muzikaal intermezzo>>

‘k zag in een droom dat alle mensen

op aarde

Samen gelukkig leven zonder geweld
Niets op de wereld is van grotere waarde
Niemand wordt ooit nog door een oorlog
geveld

Vrede 632 Blad 2

(Ben Cramer)

Macht is dan voorbij maar alleen nog vrede
Zou er zijn ook voor jou en mij

Is de toekomst niet ver meer van het heden
Oorlog is dan voorhij

Ik heb gebeden dat wij eens moeten leren
Dat wij de handen in elkaar moeten slaan
Dit zijn de uren waarin wij moeten keren

Dat al het onrecht zo niet verder kan gaan



