Op de schoorsteen staat

Op de schoorsteen staat een foto,
Bruin verkleurd en al zeer oud.
Maar de lijst die daaromheen zit,
die is echt van zuiver goud.

Ik zal 't nooit meer willen missen,
want de vrouw die naar me lacht,
IS mijn moeder als jong meisje,

Zij was mooi in al haar pracht.

Refrein:

Als een meisje moeder wordt,
moet ze zoveel laten staan,

dan is het met haar jeugd,

en met haar vrijheid snel gedaan.
Want ze zorgt dan voor jou,

tot de dag waarop je gaat.

Zorg daarom dat ze later,

niet alleen in het leven staat.

Er is niemand op de aarde,
die zo achter me staat,

wat zal ik jou straks missen,
als jij mij voorgoed verlaat.
Met je zilver-grijze haren,
en je ogen nog zo blauw,
moet ik jou toch bekennen,
je bent zo'n lieve vrouw.
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