
 

 

Per spoor  (kedeng Kedeng)        667   blad 1 
(Herschreven Riny) 
 

Refrein: 
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng,  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, oe oeh…. 
 
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng,  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, oe oeh…. 
 
En…  kilometers spoor schoten onder ons door 
het is de laatste keer – het is de laatste keer 
  
Heel vroeg vertrok de trein in de luwte na de nacht…. 
Velen hebben op de trein gewacht. 
 
Want die had soms vertraging, op weg naar Rotterdam  
En menigeen te laat op plaats van bestemming kwam . . . .  
 
Refrein: 
  
De trein reed  ook wel  verder tot diep in het Russisch land 
En weer terug . . . .  naar het Hoekse strand     
 
Bij een rammelende kar, riep Hoekse Karel "koffie thee?" 
Ach Lieve mensen, …neem iets van mij mee  
 
Maar het einde is nabij – ook de Sprinter rijdt niet meer  
Het is 31 maart    . . . . . de allerlaatste keer  . . . . .  
 

      

 
Per spoor  (kedeng Kedeng)        667   blad 2 
 
Refrein:(dit refrein steeds langzamer) 
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng,  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, oe oeh…. 
 
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng,  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, oe oeh…. 
 
Het is voorbij kijk om me heen,   en even voel ik mij alleen. 
Want ik zie    niets meer staan.     Maar!    
  
Aan het einde van dit jaar komt er een nieuwe lijn 
Dat zal de Rotterdamse metro zijn.  
 
Dit wordt het vervoer, zij komt ons tegenmoet. 
En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou  
eenmaal ver-der moet.  
 
Refrein: 
 
Het is even wennen… na ruim 100 jaar  het  spoor 
Maar het wordt R.E.T  . . . .en zo gaat het rythme  
door…..  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng,  
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, oe oeh…. 
 
Refrein: 
 


