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’t Schip stoomt van de ree  t’Rug weer naar zee 
D’ zeeman gaat mee, 
 die in Montevideo zijn hart had verloren 
Zij ziet hem daar gaan. Blijft wuivend staan 
Er glinstert een traan, Adios Amore, Adios Amore 
 
Refrein: 
Misschien is het tot ziens, 
misschien is het vaarwel 
Adios Amore 
De tijd duurt dikwijls lang,  
maar gaat ook vaak zo snel 
Adios Amore 
Misschien dat jij straks huilt,  
misschien dat jij straks lacht 
Adios Amore 
Waarheen je nu ook vaart, 
weet dat ik op je wacht 
Adios Amore 
 
En is straks de schuit, ’t zeegat dan uit 
Dan zal ` t geluid van Montevideo  
haar steeds doen bekoren 
Dan fluistert met klem, Denkend aan hem 
Nog dikwijls haar stem,  
Adios Amore, Adios Amore 
 
Refrein 
<<Muzikaal intermezzo>> 
Refrein 

 


