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SHANTYKOOR DE BRULBOEI 
Wanneer je voor de zeevaart bent geboren, 

Stuurman, matroos of kapitein. 
Dan vaar je toch het liefst naar verre oorden, 

De rest dat zal je dan een zorg zijn.  

 
REFREIN 

In Rotterdam is ’t feest, wij zeelui zijn aan wal 
Wij zijn nog jong, bij lange niet bejaard. 

Zingen over de zee, hebben plezier voor twee. 
En heel de zaal zingt shanties met ons mee. 

Lalalala lala, lalalala lala, lalalala lalalalalala.  
Lalalala lala, lalalala lala, lalalala lalalalalala. 

 
TRANENTREKKERS 

De zee die zit vol stormen en gevaren, 
Maar die krijgen ons niet klein. 

En als we dan de haven weer in varen, 

Dan drinken wij een heel klein glaasje wijn.  
 

REFREIN: In Rotterdam  is ’t feest enz.  
 
 
 

 
 

 

 

 
SHANTYKOOR DE HOEKSCHE WAARD 

Een schip zonder kapitein is stuurloos 
Dat wordt alleen maar ge-ouwehoer 

Ons mannenkoor dat is alleen maar grandioos 
Met een vrouwelijke stuurman aan het roer.  

 
REFREIN: (2X) TWEEDE KEER VERTRAGEN 

In Rotterdam is ’t feest enz.  
 

Allerlaatste lalalalalala  van het refrein 
vervangen door: 

 

En heel de zaal zingt shanties met ons 
mee.    


